Pasen betekent dat God een teken is, een teken geeft.
Een teken van leven.
Juist daar waar leegte is, duisternis, verdriet, wanhoop, gemis.
Er zijn vele manieren om dat te ervaren.

Het maken van de omslag naar wat wel kan in plaats van wat niet meer kan.
Door aanvaarding van die lege plek die jouw partner achterliet.

Ook hoopvolle berichten een plek te geven bij levensbedreigende ziekte.
Uitgestoken armen die Oekraiense viuchtelingen omarmen.
Lentebloesem die een glimlach op een gezicht tovert.

Betrokken mensen die bootvluchtelingen redden van de verdrinkingsdood.

Dit alles en veel meer gebaseerd op de ervaring van Johannes,
hij zag en geloofde,
zag in de leegte de betekenis
van opgerolde zwachtels
en geloofde in het nieuwe begin
al lang verkondigd
maar nu geland.

Zalig Pasen!!

Vrede en alle goeds
Theo Reuling ofs



